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PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR 
 
 
 



VESPERVIERING MAANDAG 25 MAART 
 
Liturg: Annelies de Bruin 
Orgel: Rijk Jansen 
 
Orgelspel 
 
Openingsvers: 
Liturg:   God kom mij te hulp 
Gemeente:  Heer haast u mij te helpen 
Liturg:  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest 
Gemeente:  Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in 

de eeuwen der eeuwen. 
Amen 
 

Tekst:  De veertig dagen tijd - Samen stil zijn 
 
Lied 561: 1, 4 en 5 - O liefde die verborgen zijt 
 
Korte overweging:  Mattheus 4: 1-11 en Mattheus 17: 1-9 
 
Meditatief Orgelspel 
 
Gebedsintenties 
beantwoordt met het refrein van lied 25 b eerste twee regels:  
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar u 
 
Bij 1 e gebed steekt de liturg een kaarsje aan, daarna volgen de 
overige aanwezigen 
 
Slotlied 265: 1, 2, 3, 4 



VESPERVIERING DINSDAG 26 MAART 2024 
 
Liturg  :  Liza Alderliesten-Visser 
Orgel   :  Cees van Delft 
 
 
Binnenkomst in stilte 
 
Orgelspel 
 
Openingsvers: 
Liturg:   God kom mij te hulp 
Gemeente:  Heer haast u mij te helpen 
Liturg:  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest 
Gemeente:  Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in 

de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

Gedicht 
 
Lied :  562 
 
Schriftlezing:   Marcus      : 10: 32-34 
                         Mattheus  : 22: 34-40 
 
Meditatief Orgelspel 
 
Gebedsintenties.  Na elk gebed een refrein: lied 25 B eerste 
2 regels 

“Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. Steeds weer 
zoeken mijn ogen naar U”. 

 
Slotlied 265: 1, 2, 3, 4 



VESPERVIERING WOENSDAG 27 MAART 
 
Liturgen: Arjan en Ligia Kaaks 
Orgel: Cees van Delft 
 
 
Iedereen komt in stilte binnen 
 
Orgelspel 
 
Openingsvers: 
Liturg:   God kom mij te hulp 
Gemeente:  Heer haast u mij te helpen 
Liturg:  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest 
Gemeente:  Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in 

de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

 
Korte inleiding: 
 
Lucas 1: 18-25 & 57-64 & 80 
 
Nawoord 
 
Lied: Ik ga de stilte in (tekst Sytze de Vries) 
melodie (lied 650 De aarde is vervuld) 
 



1.Ik ga de stilte in  
en nergens hoor ik meer 
dan daar, waar alles zwijgt,  
ik tot mijzelf inkeer 
 
 
2.Ik ga de stilte in  
tot diepten waar ik hoor 
de zachte fluistering 
die nooit nog is verwoord. 
 

 
3.Waar angst zijn kelders heeft 
en het verlangen slaapt,  
daar wordt mijn diepste naam 
gekoesterd en bewaard. 
 
 
4.In stilte ingedaald 
ga ik jouw stem verstaan 
daar zingt het rond van Jou 
en daar spreek Jij mij aan. 

5. Jij kent mijn ware naam 
en roept mij daarmee aan. 
Noem mij dan wie ik ben, 
opdat ik op kan staan. 
 
 
Gebedsintenties 
Bij 1e gebed steekt Ligia een kaarsje aan 
Daarna volgen de aanwezigen 
Stil gebed 
 
Slotlied 265: 1, 2, 3, 4 
 
 


