
De Heer is onze 
reisgenoot
Jaap Zijlstra

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Liedboek voor de Kerken, lied 646
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Meditatie op weg naar Pasen en Pinksteren

‘Ons brandend hart verneemt zijn stem…’
Op weg naar Pasen komt Pinksteren 
al in zicht. Beide zijn van origine 
oogstfeesten. Met Pasen is de gerst rijp, 
met Pinksteren de tarwe. Daar sluiten 
Bijbelse verhalen bij aan: op Pasen 
met de herbeleving van de uittocht, op 
Pinksteren met de herontvangst van de 
Thora. 

Door Ad Alblas

In de christelijke traditie is de joodse 
samenhang van Pasen en Pinksteren ver-
loren gegaan. Alleen in zijn boek Hande-
lingen maakt Lucas gewag van Pinkste-
ren. In de Evangeliën ‘vallen Pasen en 
Pinksteren op één dag’. Niet toevallig. 
Het gaat om hetzelfde: Hij geeft de Geest. 
Op Golgotha aan de hemelse Vader, op 
Pinksteren aan zijn toegewijden. De kerk 
heeft de tijd tot Pinksteren aangegrepen 
om de paaservaring in te laten dalen.

Kerkvader Augustinus stelt: ‘Al zou 
Christus 1000 keer in Bethlehem geboren 
zijn en niet in ons hart, het zou tevergeefs 
zijn’. Voor Pinksteren geldt hetzelfde. Wat 
niet ‘iets van jou’ wordt, gaat langs je 
heen. De 50 dagen na Pasen helpen ons 
brandend hart om zijn stem te vernemen. 

Heftig
De dagen voor Pasen gebeurt dat al in 
alle heftigheid. Zoals de profeet zegt: 
‘Onze smarten heeft Hij gedragen’. Zoals 
Hij zegt tegen de mens in nood: ‘Heden 
ben je bij mij’. Brandende harten verne-
men zijn stem.

Na zijn heengaan gaat het er om span-
nen: blijft die stem? Pasen is de ervaring 
dat Hij blijft. In ieder geval: blijft spreken. 

Hij gaat niet dood. Hij verdwijnt in de 
dood om mensen niet alleen te laten in 
hun dood. Laat staan dat Hij mensen 
alleen zou laten in hun leven. Met het 
beeld van Pasen: het graf is leeg. Dat 
wekt hoop. Als Hij niet dáár is, dan kan 
Hij overal zijn. 

Licht
De boodschappers van het licht doen 
de harten branden. Dit lijkt de goddelijke 
bedoeling. Niet langer in tijd en ruimte 
gevangen, verdwijnt Hij om te verschijnen.

>> Lees verder op pagina 3

Even voorstellen: nieuwe 
predikant Evert Jan de Wijer
Het werk van de beroepingscommissie 
zit erop. Als alles volgens plan verloopt, 
doet dominee Evert Jan de Wijer in juni 
zijn intrede in de Protestantse Gemeente 
Wassenaar, als opvolger van dominee 
Jilles de Klerk, die in mei 2023 naar 
Heusden vertrok. 

Na een zoektocht van nog geen negen 
maanden heeft de beroepingscommis-
sie de 59-jarige predikant uit Amsterdam 
voorgedragen aan de kerkenraad, die het 
advies op 6 maart unaniem heeft overge-
nomen. Op woensdag 13 maart maakten 

de gemeenteleden en het nieuwe predi-
kantenechtpaar kennis met elkaar.  

Evert Jan de Wijer is geboren in 1964. 
Sinds 2013 is hij verbonden aan de 
Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Van 
1996 tot 2013 stond de nieuwe predikant 
in Zoeterwoude, zijn eerste gemeente na 
een studie theologie in Utrecht en Leiden. 
In 1997 promoveerde hij na het schrijven 
van een proefschrift over theologie en 
cultuur. In het verleden was hij ook werk-
zaam in het onderwijs. Evert Jan de Wijer 
is getrouwd en heeft twee dochters.
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Programma Stille Week en Pasen 
Pasen is het grote feest van de 
christelijke kerk. De opstanding van 
Christus bemoedigt ons in het geloof 
dat Gods leven en liefde sterker zijn 
dan lijden en dood. De vieringen in de 
Stille Week en op de morgen van Pasen 
behoren voor mij dan ook tot de mooiste 
van het jaar. 

Door Esther de Paauw

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag nemen ons via de lijdensweg 
van Christus mee door de diepte van onze 
eigen ervaringen en het lijden in de we-
reld naar nieuwe hoop en nieuw leven. 
Ik kan dan ook iedereen aanraden om de 
drie dagen van Pasen in zijn geheel te 
beleven en alle diensten mee te maken. 
Het lijkt misschien wat veel, maar u zult 
merken dat het inspirerend en verrijkend 
is en de viering van Pasen verdiept. 

Het programma voor de Stille Week ziet 
er als volgt uit:
•  Maandag 25 maart, 19.30 uur, vesper in 

de Dorpskerk
•  Dinsdag 26 maart, 19.30 uur, vesper in 

de Dorpskerk
•  Woensdag 27 maart, 19.30 uur, vesper 

in de Dorpskerk
•  Donderdag 28 maart, 19.30 uur, viering 

Witte Donderdag in de Kievietkerk
•  Vrijdag 29 maart, 19.30 uur, viering 

Goede Vrijdag in de Kievietkerk

•  Zaterdag 30 maart, 20.30 uur, paaswake 
in de Kievietkerk

•  Zondag 31 maart, 10.00 uur, morgen van 
Pasen in de Messiaskerk

Gezamenlijke vespers (Dorpskerk)
Een sobere en ingetogen viering (van 20 
minuten) die tot bezinning en verstilling 
brengt. Iedere avond wordt geleid door 
een ander lid van onze gemeente. Er is 
muziek, gebed en een korte bezinning. 

Witte Donderdag (Kievietkerk)
Komend vanuit de veertigdagentijd begint 
op Witte Donderdag de weg naar Pasen. 
De kleur is wit als vooruitwijzing naar de 
opstanding. Het vieren van de maaltijd 
staat op deze avond centraal, niet alleen 
als herinnering aan de laatste maaltijd 
die Jezus met zijn leerlingen hield, maar 
ook als teken van de vriendschap en 
verbondenheid tussen Hem en ons. 

Goede Vrijdag (Kievietkerk)
In deze ingetogen viering volgen we 
Jezus op de weg naar het kruis. De 
lezingen wisselen we af met beelden uit 
de Kruiswegmeditatie van Sieger Köder, 
waarbij Marinus van de Berg teksten 
schreef. Het lijden van Jezus bemoe-
digt ons dat God zich met het lijden van 
ons mensen verbindt en ons daarin niet 
loslaat. En het nodigt ons uit om het lijden 
in deze wereld niet het laatste woord te 
laten hebben. 

Stille Zaterdag – Paaswake (Kievietkerk) 
Op Stille Zaterdag gloort de opstanding. 
Lezingen uit het Oude Testament nemen 
ons mee langs Gods beloften van her-
schepping en vernieuwing. In de doopge-
dachtenis beleven we de kracht van onze 
eigen doop opnieuw. 

Pasen
Wandeling en zonsopgang op het 
strand (neem voor meer informatie 
contact op met het kerkelijk bureau) 

10.00 uur – Paasviering Messiaskerk
Een feestelijke paasmorgendienst 
waarin we worden bemoedigd door 
Gods levendmakende kracht en de 
verwachting van Gods toekomst. De 
cantorij zingt mee. Er is kinderneven-
dienst. 

MMM op 21 april in 
teken van de lente
Voor het derde achtereenvolgende jaar brengt het Kamerkoor 
Oegstgeest onder leiding van onze plaatsgenote Joke Geraeds 
een programma van klassieke en romantische muziek, dit keer 
tijdens de MMM van 21 april. Bij het Salve Regina in E dur van 
Joseph Haydn wordt het koor begeleid door het vaste strijken-
semble Oegstgeest.

Het tweede deel van het concert is een ode aan de lente. Bij 
het Spring is coming van Georg Händel voel je als het ware het 
openspringen van bloem- en bladknoppen: de natuur ontwaakt!

Het Frühlingsjubel van de romantische componist Franz Abt 
brengt de mens via de natuur in hogere sferen. Een andere 
Frühlingsjubel – van Ferdinand Hiller –  kan niet treffender 
gezongen worden dan door de jonge hoge sopraan die ons vorig 
jaar ook al opviel door haar glasheldere stem.

Het concert eindigt met liederen van de laat-romantische 
componist Edward Elgar: False Love, As Torrents in Summer en 
Spanish Serenade. 

Het is een concert voor fijnproevers met een koor en een orkest 
dat zich al twee keer eerder bewezen heeft in de reeks MMM-
concerten.

De MMM op zondag 21 april in de Messiaskerk begint om 15.30 
uur, de Tea Inn om 14.30 uur. De toegang is vrij, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. ■

Gezamenlijke paaslunch 
diaconie en Altijd Welkom
Voor het eerst dit jaar organiseren Altijd Welkom en de diaconie 
samen de jaarlijkse paaslunch, waarvoor de vaste bezoekers 
van Altijd Welkom en gemeenteleden vanaf 80 jaar plus partner 
zijn uitgenodigd. De paaslunch vindt plaats op woensdag 27 
maart vanaf 12.00 uur in de Messiaskerk en duurt tot ongeveer 
14.00 uur. Behalve eten wordt de bezoekers een gevarieerd pro-
gramma aangeboden onder leiding van dominee Ad Alblas en 
diaken Aat Schornagel. Nico Visscher begeleidt de samenzang.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 maart, met vermelding van het 
aantal personen en of vervoer nodig is, bij de volgende diake-
nen:
• Jan Dalhuysen, jcdalhuysen@me.com of 06-24257245
• Suzanne Spruijt, suzanne.spruijt@ziggo.nl of 06-40608751
• Liza Alderliesten, lizaldvis@hotmail.com of 06-27417304
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STERK IN VERHUIZEN.

VERLENGDE HOGE KLEI 60 - WASSENAAR - HOLLAND 
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Beroepingscommissie: missie voltooid

Een intensieve en
verantwoordelijke taak
“Meer dan honderd preken hebben 
we beluisterd”, zegt Liza Alderliesten 
lachend. “Je mag rustig concluderen dat 
het een heel intensief traject was, dat 
we binnen planning hebben afgerond”, 
vullen Marianne Mewissen, Annelies 
de Bruin en Bart Liong Ie aan. Een 
interview met een afvaardiging van de 
beroepingscommissie die de afgelopen 
negen maanden zocht naar een nieuwe 
predikant.  

Door Henk Hogewoning

De open haard brandt. Op tafel in het huis 
van Marianne Mewissen, voorzitter van de 
beroepingscommissie, staan koffie, thee, 
cake en koekjes. Om te vieren dat na een 
zoektocht van een kleine negen maanden 
een opvolger is gevonden voor Jilles de 
Klerk, die in mei 2023 afscheid nam van 
Wassenaar. Wanneer dominee De Wijer 
zijn intrede doet in onze gemeente, naar 
verwachting in juni dit jaar, is die vacature 
dus na ruim een jaar opgevuld. 

Strakke planning
“Best wel snel”, merkt Annelies de Bruin 
op, “als je bedenkt dat er gemiddeld twee 
jaar staat voor het vinden van een predi-
kant.” “We hebben er vanaf het begin de 
vaart ingehouden”, vult Marianne Me-
wissen aan. “Hoe? Dankzij een strakke 
planning en duidelijke verslagen liep het 
gesmeerd. Daardoor ging het snel, maar 
niet gehaast. We hebben de tijd geno-
men en met respect naar ieders inbreng 
geluisterd. Er was saamhorigheid en 
vertrouwen in elkaar. Het was leerzaam. 
En we hebben ook veel gelachen.”

Alleen in het begin was het even zoeken, 
kijkt Bart Liong Ie terug. “Toen we de 
eerste keer met z’n negenen bij elkaar 
zaten, hadden we zoiets van: en nu?” 
Lachend: “Niemand wilde ook voorzitter 
worden en niet iedereen kende elkaar. 
Het is ook best apart: zo’n commissie met 
mensen met allemaal andere achtergron-
den. Maar toen de taken eenmaal waren 
verdeeld, kwam de vaart erin.”   

Moeilijk en mooi
Wat was het moeilijkste en het mooiste 
tijdens de zoektocht? Annelies de Bruin 
en Liza Alderliesten: “We voelden de 
verantwoordelijkheid om een predikant te 
vinden die in alle drie de kerken past, en 
waarmee je het naar tevredenheid de ko-
mende jaren moet doen.” Dat facet wordt 
door iedereen als het moeilijkste ervaren. 
Het mooiste vonden de leden van de 
commissie dat het beeld van de uitein-
delijke kandidaat steeds duidelijker werd 
na het lezen van negen sollicitatiebrie-
ven, het beluisteren van circa honderd 
diensten en het voeren van meerdere 
gesprekken met de kandidaten. 

Negen sollicitanten
Bij de start van het beroepingswerk 
waren er negen sollicitanten. Daarvan 
bleven er eerst vier en daarna drie over, 
met wie persoonlijke gesprekken zijn 
gevoerd. Op 5 februari werd de knoop 
doorgehakt en voor dominee De Wijer 
gekozen. Marianne Mewissen: “Iedereen 
stond achter het besluit. Het was wel een 
moeilijke afweging. Degenen die afvielen 
vonden het jammer, maar vonden het 
tegelijkertijd een eer dat ze zover waren 
gekomen. Hij was uiteraard verheugd dat 
de keus op hem is gevallen.” 

Vertrouwen
Na het besluit van de beroepingscommis-
sie heeft dominee De Wijer gesproken 
met zijn nieuwe collega-predikant Esther 
Paauw. Beiden gaven aan het gesprek als 
prettig te hebben ervaren en vertrouwen 
te hebben in hun toekomstige samenwer-
king. Daarna was er een kennismakings-
gesprek met de organisten Anneke en Rijk 
Jansen.  

“Het was een spannend en boeiend 
proces om te komen van een abstracte 
profielschets tot de juiste persoon”, con-
cluderen de leden van de commissie aan 
het einde van het interview. “We zouden 
het zo weer doen en misschien vallen 
we wel een beetje in een gat nu alles is 
afgerond.” ■

De negen leden tellende beroepingscommissie. Van link naar rechts: Bart Liong Ie, 
Marianne Mewissen, Erik van Duijn, Claudine Nogarede, Annelies de Bruin, Liza 
Alderliesten, Mark van Ede, Kees Tukker en Jeroen Zuurmond.

>> Vervolg paas- en pinkstermeditatie

‘Ons brandend hart 
verneemt zijn stem…’ 
Dat Hij verschijnt is wat de 50 dagen na 
Pasen zin geeft. Verschijnen is hét woord 
om zijn aanwezigheid los van het lichaam 
aan te duiden. Hij ís er zomaar, zonder 
enige beperking. Niet grijpbaar. Niet als 
vanzelfsprekendheid maar als wonder, 
niet minder als dat vaker gebeurt. 

Verschijningsverhalen
Er zijn weinig verschijningsverhalen over-
geleverd. Dat komt omdat we daarmee in 
de tussenfase verkeren van zijn tastbaar 
materiële aanwezigheid en zijn ongrijp-
baar spirituele nabijheid. Wel degelijk 
gaat het verhaal van Jezus door. Het 
loopt door in het verhaal van zijn volgelin-
gen. Die verhalen staan niet in de Bijbel: 
ze zijn verteld tijdens de onderlinge sa-

menkomsten van zijn vrienden, bij brood 
en wijn. In de 50 dagen tussen Pasen en 
Pinksteren is het woord aan de gemeente 
van Christus, toen en nu. 

Geloofservaringen
Dit is bij uitstek een periode om geloofs-
ervaringen te delen. Met de verschij-
ningsverhalen als opstap. De paasverha-
len zijn gestileerde paaservaringen. Niet 
alleen om over te spreken maar bovenal 
om in te leven. Om uit te werken in eigen 
verhalen over ‘brandende harten en het 
vernemen van zijn stem’. ■

De kop boven dit artikel is ontleend aan 
lied 646 van Jaap Zijlstra in het Liedboek 
voor de Kerken (zie voorpagina).

Terugblik MMM van 18 februari
Op een kille, regenachtige dag in een 
koude Messiaskerk bracht het hart-
verwarmend optreden van het Klimt 
Ensemble licht en warmte voor de ruim 
150 bezoekers. De ode aan de liefde, het 
thema, werd in alle toonaarden en vol 
passie bezongen door de operazanger, 
lyrisch tenor Peter Vos, met beroemde 
aria’s, doorleefd gezongen chansons en 

lovesongs uit de wereld van de operette 
en musical, afgewisseld door cabaret 
en poëzie. Salut d’amour van Edward 
Elgar was een van de voorbeelden van 
fenomenaal samenspel van viool (Joke 
Hodes) en vleugel (Arjen van Baest). De 
MMM voorziet juist in de sombere win-
termaanden in een behoefte. ■
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Vanouds was het verlenen van stille hulp aan mensen die, met name, in financiële zin 
in de verdrukking kwamen, een taak van een diaconie. Volgens een oude definitie is 
diaconie hulp aan mensen, door christenen, verricht uit liefde tot God. 

Door Bert Griffioen

In het Wassenaarse pakken we die hulp wat breder op: vanuit de burgerlijke gemeente, 
via de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMOW) wordt in sociaal opzicht het 
nodige gedaan. Verder zijn er een groot aantal organisaties waar fondsen beschikbaar 
zijn. Ook is er een actieve voedselbank, vanuit de Stille Kracht worden mogelijkheden 
voor hulp geboden en de echte stille hulp wordt door de diaconie in voorkomende geval-
len afgestemd met SMOW. 

Supermarkt
Vanwege positieve ervaringen het afgelopen jaar werkt het systeem van Jumbo-bonnen 
bijvoorbeeld goed. Ook onze diaconie stelt jaarlijks een aantal bonnen van 50 euro 
beschikbaar, te besteden bij deze supermarkt. SMOW zorgt voor de verdeling. Vaak kan 
hiermee eerste nood gelenigd worden, maar kunnen door SMOW ook dieper liggende 
problemen bij mensen getraceerd worden. 

Wat daarmee niet altijd opgelost wordt, is het toenemende probleem van eenzaamheid, 
met name bij ouderen. De welbekende ouderenkring Altijd Welkom vervult binnen de 
kerk een belangrijke rol: om de twee weken op woensdagmiddag in de Messiaskerk. Een 
deel van de kosten wordt gedragen door de diaconie. 

Paaslunch
Inmiddels is besloten de paaslunch, traditiegetrouw een activiteit van de diaconie, en 
de al even traditionele paaslunch van Altijd welkom te combineren tot één geheel op 27 
maart. Een grote, gezellige bijeenkomst waarbij we weer veel ouderen hopen te mogen 
begroeten en waarvoor de voorbereidingen in uitstekende harmonie verlopen.
Inmiddels zijn er ook andere zaken die aandacht vragen. Zo is de conceptjaarrekening 
over 2023 klaar voor bespreking, heeft het Leger des Heils aandacht gevraagd voor een 
nieuwe huisvesting voor tijdelijk daklozen aan de Zonneveldweg, moet de zondagse 
bloemendienst vanuit de kerken in het kader van één zondagse dienst beter gecoördi-
neerd worden. Ook moeten er diverse andere vragen beantwoord worden. 

Breed front
Uw diaconie is dus op veel fronten praktisch bezig, met hulp aan mensen in de breedste 
zin, want via het collecterooster wordt ook aandacht besteed aan nood elders in de 
wereld.

Mocht u concrete vragen hebben over noodhulp of anderszins, kunt u altijd met mij, of 
met een van de andere diakenen uit onze kerk, contact opnemen. Als alternatief kan het 
kerkelijk bureau benaderd worden. Mijn telefoonnummer is 06-53 30 50 06. ■

Diaconia
Hulp op alle fronten

In gesprek met Esther en Mark van Ede

‘We zouden veel meer samen 
moeten doen’
Mark en Esther van Ede wonen al 
het grootste deel van hun leven in 
Wassenaar. Ze kennen elkaar sinds ze 
samen op de kleuterschool Johan de Witt 
zaten. Een klassenfoto in de muziekkamer 
is het bewijs. Vele jaren later ontmoetten 
ze elkaar weer in het Eetcafé van de 
Messiaskerk, een ontmoetingsplek voor 
de toen grote groep jongeren van de 
Samen op Weg-gemeente. 

Door John Mewissen

Ze hadden beiden op dat moment een 
heel ontwikkelingstraject afgelegd. 
Marks droom was een eigen bedrijf en 
veel van de wereld zien. Hij koos bewust 
voor een studie internationale business 
met uiteraard stages in het buitenland, 
waaronder Duitsland. Verder is hij een 
jaar door Australië en Nieuw-Zeeland 
getrokken. Hij voelt zich overal snel thuis 
en zou overal kunnen wonen. 

Redder in nood
Zijn werk als directeur sales & marketing 
van een gerenommeerde technische 

onderneming brengt hem naar alle con-
tinenten. Bescheiden, maar met gepaste 
trots praat hij over het paradepaardje van 
zijn bedrijf: de PLB, de Personal Locator 
Beacon, waarmee de positie van mensen 
of schepen in nood door middel van een 
GPS-locatie bepaald kan worden, waar-
door individuen op zee of in de wildernis 
gered kunnen worden. De laatste versie 
heeft een RLS-functie (Return Link Ser-
vice) waarbij een signaal teruggestuurd 
kan worden naar de PLB, zodat mensen 
hoop houden op redding.

Dansopleiding
Esther werd toegelaten tot de dansoplei-
ding aan het Koninklijk Conservatorium 
waar zij ook haar vwo-diploma haalde. 
Zij kon niet aarden in de harde wereld 
van het conservatorium en wilde ook 
niet haar leven uitsluitend wijden aan 
de dans. Dit deed haar besluiten om niet 
een vooropleiding of toelatingsexamen 
te gaan doen voor de zangafdeling daar. 
Ze besloot psychologie te gaan studeren, 
een studie die veel theoretischer was 
dan ze dacht. 

Lerarenopleiding
Na een korte periode in Leiden gaf zij nog 
een half jaar balletlessen bij het toenma-
lige Dancer’s Studio in Wassenaar, om 
vervolgens de opleiding leraar basison-
derwijs te gaan doen. Twintig jaar werkte 
zij met hart en ziel in het voortgezet 
speciaal onderwijs op een LOM-school in 
Den Haag. Belangrijker dan kennisover-
dracht was het opvoeden, de jeugdzorg, 
het bieden van een veilige plek voor de 
kwetsbare kinderen. 

Uiteindelijk werd de combinatie van wer-
ken en moederschap te zwaar. Dankbaar 
is ze voor de onschatbare steun van haar 
moeder bij de opvang van haar kinderen 
toen ze drie dagen in de week werkte en 
Mark vaak op reis was. Toen ze met werk 
stopte, kreeg ze meer tijd voor haar grote 
passie: zingen! Klassiek (solo, duo, trio, 
koor), popmuziek in een band, musicals 
en het organiseren van muzikale bijdra-
gen met een ad hoc band in de kerkdienst 
onder haar leiding: ze bloeide helemaal 
op. Dominee Esther de Paauw doet graag 
een beroep op haar. 

Von Trapp-familie
Haar sopraan klinkt glashelder. De mu-
zikaliteit heeft ze overgedragen op de kin-
deren. Louise (18) speelt piano en zingt in 
een band. Sophie (16) speelt basgitaar in 
de band met haar zus. De jongens Floris 
(17) en Pepijn (15) zijn ook muzikaal, maar 
na de coronaperiode zijn ze gestopt met 
hun instrumenten. Jammer genoeg dus 
geen Wassenaarse familie Von Trapp!  

Mark reist nog steeds voor zijn werk, al 
is na corona het videobellen veel meer 
geaccepteerd, zodat het aantal reizen is 
afgenomen. Nog steeds is het ontmoeten 
van mensen met een andere culturele 
achtergrond naast het zaken doen voor 
hem een van de doelen van het reizen. 
Thuis gaat hij graag wandelen of fietsen 
of squashen met vrienden. Naast zingen 
tennist Esther graag en spreekt veel af 
met vrienden en vriendinnen. Verder 
werkt zij twee halve dagen op twee ba-
sisscholen vóór en buiten de klas.

Streamingteam
Pepijn helpt in de vakantietijd graag in 
het bedrijf van zijn vader. Floris werkt in 
die periode bij verhuisbedrijf Van Ede. 
Met zijn vader vormt hij een van de drie 
beamer-streamingteams in de Messi-
askerk, waar de kerk erg blij mee is. De 
meisjes hebben ook een bijbaan: AH en in 
een restaurant. 

Alle vier de kinderen gaan naar de 
jongerenclub Spelen met Vuur die 
eenmaal per maand plaatsvindt. Mark 
is actief in het jongerenwerk binnen de 
kerk: organiseren van jeugddiensten 
en paaschallenges. Esther levert graag 
muzikale bijdragen aan de kerkdiensten. 
Beiden zien de positieve effecten van de 
samenwerking van de drie geloofskernen 
binnen het jeugd- en jongerenwerk. “We 
zouden veel meer samen moeten doen”, 
zeggen ze. 

Borrel
Ze blikken terug op een nieuwjaarsbor-
rel voor de groep 30’ers, 40’ers en 50’ers 
in de kerk. Dat was een succes met 
ongeveer 40 deelnemers. Er is vraag 
naar meer van die ontmoetingen zoals 
een seizoenborrel, een barbecue en zelfs 
gesprekskringen. Een groepsapp kan 
het versterken van de onderlinge band 
van deze leeftijdsgenoten enorm op weg 
helpen. ■

Familie Van Ede
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Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, 
kunt u - 24 uur per dag - contact met ons opnemen

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl

info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

 Wassenaar:  tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag)

 Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)    

De Horsten Uitvaartverzorging, Postbus 1011, 2240 BA  Wassenaar

Column | Mariëtte van den Berg

Ontmoeting
Ik dacht altijd dat de organisatie van de kerk vanzelf liep. Ik zat op zondag in de 
kerkbank, raakte begeesterd door de preek en kwam geïnspireerd de week door. 
Sinds ik scriba ben zie ik dat ik dat schromelijk heb onderschat. Het afgelopen 
jaar heb ik gezien hoeveel mensen binnen alle geloofsgemeenschappen betrok-
ken zijn bij het goede verloop van de kerkdiensten, de organisatie van pastorale 
bezoeken, het onderhoud van diverse (kerk)gebouwen, het financiële beheer, het 
organiseren van de bloemen, het inroosteren van lectoren, ouderlingen, diake-
nen en ga zo maar door. Ik ben iedere keer weer geraakt door de welwillendheid 
en onderlinge saamhorigheid van de vele vrijwilligers. 

Nu had ik dat al een beetje gemerkt als lid van het jeugdwerkteam, maar de 
scriba ziet nog zo veel meer. Al die fijne, warme en interessante ontmoetingen 
geven mij de diepere motivatie voor mijn inzet voor de kerk. En natuurlijk is het 
niet altijd positief. En ik zie ook heus wel in de kerkbanken op de zondagmorgen 
dat er weinig mensen met een natuurlijke haarkleur of volle haardos zijn, en 
vraag me dan wel eens af hoe dat verder moet. De overgang naar één wekelijkse 
viering zie ik dan ook als een positieve stap gericht op een hoopvolle toekomst. 
Mijn verlangen is om elkaar eerst maar eens beter te leren kennen en van daar-
uit steeds verder naar elkaar toe te groeien. 

In dat kader gebeurde er recent iets bijzonders. Ik doel op ‘Wij, wijn en wijsheid’, 
misschien hebt u ervan gehoord? Het jeugdwerkteam had de taakomschrijving 
wat ‘verruimd’ en organiseerde een borrel voor alle ouders van de jeugdleden. 
Onder de noemer ‘Wij, Wijn en Wijsheid’ waren op zondagavond 21 januari zo’n 
vijftig dertigers, veertigers en vijftigers uit onze kerkelijke gemeente uitgenodigd 
voor een nadere kennismaking. Een echtpaar binnen onze gemeente had hun 
huis opengesteld: prachtige bloemen op tafel, bubbels ingekocht, naamkaartjes 
geprint, gespreksvragen lagen klaar. En toen gebeurde er iets prachtigs: zo’n 
veertig personen kwamen bij elkaar en hadden toch zo’n warme en hartver-
warmende ontmoeting, waarin de gezamenlijke kerkelijke belangstelling als 
vertrouwde basis diende. Er zijn heel veel jongeren in deze kerk! We moeten ze 
alleen even bij elkaar brengen. Dit smaakt naar meer! En voor mij persoonlijk: 
2024 kan voor mij als vrijwilliger al niet meer stuk.

Mariëtte van den Berg is scriba van de kerkenraad

ALLE AANDACHT 

VOOR AFSCHEID 

NAAR WENS EN 

HERINNERING

Oostdorperweg 151 
2242 NJ Wassenaar 
SS070 514 61 00  
info@omen-uitvaartzorg.nl  
www.omen-uitvaartzorg.nl

INFORMATIEPUNT VOOR HET:
• BESPREKEN VAN UITVAARTEN
• REGISTREREN VAN UITVAARTWENSEN 
• DEPOSITO EN UITVAARTVERZEKERINGEN
• GEDENKTEKENS - URNEN - SIERADEN
• UITVAARTKISTEN

FACILITEITEN VOOR HET VERZORGEN VAN:
• UITVAARTEN 
• OVERLEDENEN
• OPBARINGEN 
• CONDOLEANCES
• AFSCHEIDSBIJEENKOMSTEN
• MEMORIALS

Huys van Herinnering

Theologen van nu: Aarnoud van der Deijl

Gaat de kerk het winnen 
van de secularisatie?
Ruim dertig jaar is Aarnoud van der Deijl 
predikant in Nederland. In die tijd zag hij 
de kerk meer dan halveren. Aanvankelijk 
hoopvol en vol goede plannen ging hij 
aan de slag om de secularisatie te keren. 
Hij probeerde nieuwe initiatieven en 
zocht naar vernieuwende taal en vormen 
in de kerkdiensten. Een aantal van die 
vernieuwingen hadden in zekere zin 
succes, maar niet alles bleek in staat de 
teruggang van de kerk te stoppen.

Door Esther de Paauw

In zijn boek De toekomst van de kerk, 
essays over rouw en hoop (2023), vertelt 
Aarnoud van der Deijl open en eerlijk 
over zijn strijd als predikant tegen de 
ontkerkelijking. Hij beschrijft het als een 
rouwproces waarbij hij na de fasen van 
ontkenning en verdriet nu is toegeko-
men aan aanvaarding en berusting. Met 
humor en scherpte analyseert hij zeven 
plannen waarvan vaak wordt gehoopt dat 
ze de kerk zullen redden, zoals: 
1.  We moeten onze geloofsopvattingen 

moderniseren
2. Onze rituelen opleuken
3.  De Bijbelverhalen vertalen naar onze 

tijd
4.  De kerk maatschappelijk relevanter 

maken
5. Onze gemeenschap verlevendigen
6.  De kerk verbinden met de kunst en cul-

tuur
7.  Meer de verbinding maken met het 

persoonlijke leven van mensen

Nieuw elan
Herkenbaar schrijft hij over hoe deze 
dingen in eerste instantie vaak wel leiden 
tot nieuw elan, maar vervolgens ook 
hun keerzijdes hebben. De generatie 
die de eigen geloofsopvattingen moder-
niseerde, zag hun kinderen het geloof 
geheel loslaten. De diensten afstemmen 
op specifieke doelgroepen bevestigt een 
consumentistische houding van kerkgan-
gers. Door een Preek van de Leek, Top 
2000-diensten en meedoen aan monu-
mentendagen bereik je wel een breder 
publiek, maar het leidt vrijwel nooit tot 
nieuwe leden.  

Na zelf decennialang van alles te hebben 
geprobeerd, zit Van der Deijl inmiddels 
in de fase van berusting. We kunnen de 
secularisatie niet tegenhouden met een 
paar goede initiatieven, een vlotte domi-
nee of een betere marketing. Seculari-
satie en ontkerkelijking zijn diepgaande 
veranderingen in onze cultuur waarvan 
de kerk het niet gaat winnen. 

Blijvende waarde
Eindigt het boek dan met berusting en het 
opgeven van hoop? Zeker niet. Want we 
kunnen misschien de kerk niet redden, 
maar redden we het wel zonder kerk? In 
het tweede deel van zijn boek gaat Van 
der Deijl daarover in gesprek met ‘kriti-
sche vrienden’, als Nadia Kroon, Stephan 
Sanders, Paul van Tongeren en anderen. 
Hij spreekt met hen over de blijvende 
waarde en het belang van de kerk voor 
onze samenleving. Dat bemoedigt hem 
en ons als lezers om ons toch aan God, 
het geloof en de kerk te blijven wijden. 
Niet met de naïeve hoop de kerk te red-
den, maar wel in het vertrouwen dat al 
worden we kleiner en wordt het anders, 
we nog steeds een roeping hebben en 
van waarde zijn. ■
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Onze nieuwe brochure is uit! 
96 Pagina’s informatie en inspiratie. Verkrijgbaar in onze toonzalen: 

 KATWIJK 
(Industrieterrein ‘t Heen)
Blokmakerstraat 4 . 071 403 20 44
www.keuzenkamp-marcelis.nl 

 LEIDEN
(naast de ingang van begraafplaats Rhijnhof) 
Haagse Schouwweg 10a . 071 576 40 47 

Boekje met namen op begraafplaats Dorpskerk

Op het kerkhof verkeer je in goed gezelschap
Ooit was er een lijst van bekende 
personen die op het kerkhof begraven 
zijn. Edwin van Dongen vond dat deze 
lijst in ere hersteld moest worden en 
verbaasde zich over het grote aantal 
bekende Nederlanders dat op onze 
begraafplaats ligt begraven. 

Door Edwin van Dongen

Politici, schrijvers, schilders, uitvinders, 
televisiemakers en zelfs een filmster: 
allemaal beroepen die vertegenwoordigd 
zijn op ons kerkhof bij de Dorpskerk. Een 

aanzienlijk aantal oprichters van grote 
succesvolle bedrijven, plaatselijke winke-
liers en veel artsen. In het boekje Célèbre 
Comitatu (letterlijk vertaald: ‘in goed 
gezelschap’) dat ik heb gemaakt, heb ik 
me moeten beperken en heb daarom veel 
lokale bekendheden niet kunnen noemen. 

Heldendaden
Sommige mensen zijn nooit bij het grote 
publiek bekend geworden, maar hebben 
bijvoorbeeld de grootste heldendaden 
verricht voor onze vrijheid gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. Mijn opa, ook op 
het kerkhof begraven, was zo iemand. In 
april 1940 uitgevaren hoorde de familie 
bijna zes jaar niets van hem, behalve 
soms informatie uit sterk verouderde 
brieven van het Rode Kruis. 

Als kapitein van de koopvaardij – zijn 
bijnaam was De Snelle Visser omdat hij 
vaak voor de geplande tijd al in de haven 
arriveerde – heeft hij troepen getrans-
porteerd. In konvooi varende was de 
beste kans om te overleven. Maar als een 
schip getorpedeerd werd en honderden 
opvarenden in brandende stookolie het 
leven lieten, mocht je niet helpen, want 
dan kon je zelf het doelwit worden. Het 
overkwam hem allemaal. Voor mij was 
mijn opa een held, maar zijn belevenissen 
heb ik nooit van hem zelf gehoord maar 
altijd via derden. Vroeger sprak je daar 
niet over en mogelijk was hij daartoe ook 
niet in staat.

Anonieme drenkeling
Op het kerkhof ligt, ook uit de oorlogstijd, 
een anonieme drenkeling die in de oorlog 
aanspoelde. Momenteel is een team van 
gepensioneerde onderzoekers bezig 
om deze persoon op basis van DNA-
monsters een naam te kunnen geven en 
daarmee de familie mogelijk uitsluitsel te 
geven. Is de kans groot dat de onbekende 
drenkeling een naam krijgt? Vermoedelijk 
niet. Maar toch lees je incidenteel dat er 
een klein succesje wordt geboekt.

Op het kerkhof wordt een prominente 
plaats ingenomen door nazaten van de 
familie Van Wassenaer. Lang niet altijd 
was het feitelijk familie, maar werd de 
naam gekocht omdat deze behoorde bij 
de heerlijkheid Wassenaer. Je kreeg 
dan namen als bijvoorbeeld Van Was-
senaer Obdam, meestal verwijzend naar 
het overerfde eigendomsrecht of de 
rechten verkregen als bruidsschat. Aan 
de zuidkant van de kerk is een groot her-
denkingsmonument voor de familie van 
Wassenaer opgericht, oorspronkelijke 
eigenaars en bouwers van de Dorpskerk. 
Ooit hadden ze het katholieke geloof, 
maar tijdens de Hoekse en de Kabel-
jauwse twisten zijn ze overgegaan naar 
het nieuwe geloof. 

Welgestelde edelen
De familie Van Wassenaer behoorde tot 
een van de meest welgestelde landede-
len van de lage landen. De grote grafkel-
der naast de hoofdingang was de eerste 
kelder die naast de kerk werd gebouwd 

Het graf van de Snelle Visser

Het grafmonument van Van Wassenaar

na de periode dat begraven in de kerk 
verboden werd. Verschillende adellijke 
dames uit het geslacht Van Wassenaer 
zijn hier bijgezet. Ze woonden als jonge 
kinderen in het baljuwhuis, maar wilden 
ondanks dat zij door huwelijk verbonden 
werden met de edelen van landgoed 
Twickel, in het oosten van het land op 
hun geboortegrond worden bijgezet. De 
Twickelstichting voldoet nog steeds de 
grafrechten van deze historische kelder.

Volgende keer zal ik u iets vertellen over 
beroemde Nederlandse schrijvers. Het 
leesplankje van Aap, Noot Mies door 
Cornelis Jetses en Dik Trom van Cornelis 
Johan Kieviet hebben beide Wassenaar-
se roots. ■
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U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
(070) 350 70 00 - INFO@ENGELENENSPOOR.NL  

WWW.ENGELENENSPOOR.NL

Engelen & Spoor Uitvaartverzorging richt zich op het verzorgen 
van uitvaarten in Den Haag en omstreken. Wij hebben jarenlange 

ervaring in traditionele, religieuze en eigentijdse uitvaarten en 
staan garant voor een verzorgde, correcte en stijlvolle uitvoering 

van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS 
BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 2596 BJ DEN HAAG

Hebt u ook een vraag? Stuur een mail naar de redactie (zie colofon op pag. 2).

Vraag van de lezer

Roessingh van Iterson BV
RVI Services

Dierplaagbestrijding

Wespen bestrijding / Bijen herplaatsing
Schoonmaak / Glazenwasserij

Tel: 070 - 517 68 96 / 0252-377333 www.roessinghvaniterson.com

Vraag
“In het Liedboek voor de Kerken zijn veel teksten van Jaap Zijlstra opgenomen. Maar 
heeft hij ook niet andersoortige gedichtjes geschreven? Er staat me iets bij van een 
torenhaan in een kippenhok en iets over de oecumene. Klopt dat?”

Antwoord
“Dat klopt”, vertelt Mieke van den Berg. “Ik heb het gedichtje voorgelezen bij de ope-
ning van de expositie ‘Creaties van de schepping’ van Edith Heule in de Messiaskerk, 
een half jaar geleden. Tijdens die tentoonstelling waren er ook schilderijen over hanen 
te bewonderen. Voor de openingshandeling stond op het liturgisch centrum een nage-
bouwde toren van de Zijllaankerk. De torenhaan had een voorjaarsstorm niet overleefd 
en belandde in een kippenhok. Jaap Zijlstra zag daar wel een verhaal in waarbij hij het 
gekakel rondom het Samen op Weg-proces wat ironisch benaderde.”

De haan is gevlogen
de eerste de beste
kraai
zit nu op de toren
koning te kraaien,
een veeg teken.
De klok is van slag
en de kippen zijn van de leg.
De kerkenraad
heeft een speurtocht uitgeschreven
voor alle gezindten.
En de haan?
Hij heeft al
drie maal drie is negen
maal gekraaid
van plezier
met een koperen
kopstem.
Aan hem zal het niet liggen.
De oecumene.

Gluren bij de buren: Protestantse Gemeente Oegstgeest

‘We zien mensen die we
anders niet zien’
Wie zijn de gemeenten om ons heen? 
Waar houden zij zich mee bezig? En hoe 
gaan zij om met de uitdagingen waar we 
als kerk voor staan? Zeven vragen aan de 
predikanten van Oegstgeest, ds. Richtsje 
Abma en ds. Rian Veldman. 

Door Esther de Paauw

1.    Kunnen jullie de Protestantse Ge-
meente Oegstgeest karakteriseren?

“Een levendige geloofsgemeenschap met 
als motto 'Bezieling delen'. Dat doen we 
niet alleen op zondagmorgen maar juist 
ook door de week. Zo is er maandelijks 
geloofsexpressie voor 30’ers en 40’ers, en 
een groep zin-in-het-weekend (40’ers tot 
60’ers). Iedere dinsdagmorgen is er om 
half negen een bezinningsmoment. Er zijn 
Taizévieringen. Voor de kinderen klieder-
kerk en kindermiddagen. Voor de 70-plus-
sers is er iedere maand koffiekamer.” 

2.    Hoe zitten jullie organisatorisch in 
elkaar (kerken, wijken, leeftijden et 
cetera)?

“We hebben twee kerkgebouwen: de 
Regenboogkerk en de Groene of Wil-
librordkerk. Daarnaast zijn we verdeeld in 
twee pastorale wijken. Verder scheppen 
wij veel mogelijkheden voor onderling 
pastoraat door uitjes te organiseren, en 
elke drie maanden vieren we seniorenver-
jaardagen voor alle 80-plussers die jarig 
waren. Dat blijkt heel goed te werken, we 
zien mensen die we anders niet zien.”

3.    Hoe is het fusieproces bij jullie 
verlopen? 

“Er waren ooit drie kerkgebouwen met 
drie predikanten en eigen wijken (Paulus-
kerk, Regenboogkerk, Groene Kerk). Sinds 
oktober 2018 hebben we één dienst per 
zondag. In de winter in de Groene Kerk en 
in de zomer in de Regenboogkerk.” 

4.    Wat waren voor jullie de grootste 
hobbels en hoe hebben jullie die 
genomen? 

“Wij zitten nu in een proces waarin we 
waarschijnlijk afscheid gaan nemen van 
de Regenboogkerk. Daartoe hadden we 
als kerkenraad eerst een onafhankelijke 
denktank Toekomst Kerkgebouwen inge-

steld. Die heeft met alle groepen in de kerk 
gesproken en alle cijfers en data verza-
meld. Vervolgens heeft deze denktank op 
een gemeenteavond vier mogelijke scena-
rio's voor de toekomst geschetst. Daarna 
hebben we huiskamergesprekken gevoerd 
om ook ruimte te geven aan de emoties. 
Komend voorjaar zal de besluitvorming 
plaats vinden. Dit proces verloopt goed.”

5.    Welke uitdagingen liggen er nog meer 
op jullie pad?

“We willen meer ruimte scheppen voor de 
jeugd in de kerk.”

6.   Wat maakt jullie enthousiast?
“De vele initiatieven die er zijn en de vele 
mensen die mee willen bouwen aan onze 
geloofsgemeenschap. We zijn heel trots 
op het jaarlijkse kerstspel, geschreven 
en gespeeld door mensen van binnen en 
buiten de kerk. Daarmee bereiken we een 
heel ander publiek. Marcel Woudsma 
(opgegroeid in Wassenaar, Messiaskerk) is 
daar met zijn vrouw Margreet Osinga een 
drijvende kracht achter. Zij hebben destijds 
in Wassenaar een Passion opgevoerd.”

7.    Wat zien jullie als de plek van de kerk 
in de samenleving?

“Wij organiseren de Preek van de Leek, 
maandelijks is er een inzameling voor de 
voedselbank, er zijn bijeenkomsten in het 
Dorpscentrum, we werken samen met 
boekhandel en bibliotheek en onze diaco-
nie is nu bezig met de voorbereidingen om 
een asielzoekersgezin op te gaan vangen 
op de zolder van de Regenboogkerk.” ■

De Regenboogkerk in Oegstgeest
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Redactioneel

Vertrouwde 
basis
In dit nummer het verheugende nieuws 
over de nieuwe predikant die in juni 
intrede doet in onze gemeente. Op pagina 
3 leest u het verhaal achter de zoektocht, 
over samen werken in de beroepingscom-
missie: Een intensieve en verantwoorde-
lijke taak.

Dat geldt ook voor de verhalen over de 
gebeurtenissen die de komende weken 
van Pasen tot Pinsteren in onze kerken 
plaatsvinden. Intensief wordt aan de 
paaslunch voor bijna 100 mensen gewerkt. 
Vrijwilligers nemen die verantwoordelijk-
heid op zich. En ook andere, ogenschijnlijk 
kleinere evenementen vragen aandacht 
van mensen die zich verantwoordelijk we-
ten. Scriba Mariëtte vertelt in haar column 
over de bijeenkomst ‘Wij, wijn en wijsheid’ 
die dankzij een goede voorbereiding veel 
ouders van jeugdleden bracht met ‘de 
gezamenlijke kerkelijke belangstelling 
als vertrouwde basis’. Het artikel Gluren 
bij de buren (een nieuwe rubriek) vertelt 
over dergelijke initiatieven in naburige 
gemeenten. 

De paasverhalen zijn gestileerde paaser-
varingen, schrijft Ad Alblas in de medita-
tie: “Om uit te werken in eigen verhalen 
over ‘brandende harten’”. Jaap Zijlstra 
vertaalt dat in het gedicht op de voorpa-
gina. Ook de artikelenreeks Theologen 
van nu geeft aan dat we als kerk, ondanks 
kleiner worden, nog steeds een roeping 
hebben en van waarde zijn. We delen een 
vertrouwde basis.

Marianne Mewissen

Kerkdiensten
Dorpskerk, Plein 3, tel. 070 - 511 35 20
Kievietkerk, Oranjelaan 2, tel. 070 - 517 97 24
Messiaskerk, Zijllaan 57, tel. 070 - 511 55 82

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Let op: diensten en voorgangers kunnen wijzigen. Kijk voor het laatste nieuws op de website en/of lees PGWekelijks.

Dorpskerk Kievietkerk Messiaskerk

Zondag 24 maart
Palmzondag

Dr. G.P.T. Bosma (Breda)
Cantatedienst

Zie Dorpskerk en Messiaskerk ds. A. Alblas

Donderdag 28 maart
Witte Donderdag

Zie Kievietkerk 19.30 ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag

Zie Kievietkerk 19.30 ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Zaterdag 30 maart
Stille Zaterdag

Zie Kievietkerk 20.30 ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Zondag 31 maart
Pasen

Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. E. de Paauw

Zondag 7 april Zie Kievietkerk
19.15 uur: ds. A. Alblas
Cantatedienst

ds. C. Beeuwkes-van Ede Zie Kievietkerk

Zondag 14 april Zie Kievietkerk en Messiaskerk ds. E. de Paauw ds. F.J. van Harten (Den Haag)

Zondag 21 april ds. F.J. van Harten (Den Haag) Zie Dorpskerk Zie Dorpskerk

Zondag 28 april Zie Kievietkerk ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Zaterdag 4 mei 19.00 uur: Raad van Kerken: gebedsdienst Dodenherdenking in Goede Herderkerk

Zondag 5 mei Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. E. de Paauw

Donderdag 9 mei
Hemelvaartsdag

Zie Kievietkerk ds. M.A. Bezemer Zie Kievietkerk

Zondag 12 mei ds. A. Sterrenburg (Voorburg) Zie Dorpskerk Zie Dorpskerk

Zondag 19 mei
Pinksteren

Zie Kievietkerk Ds. E. de Paauw Zie Kievietkerk

Zondag 26 mei Zie Messiaskerk Zie Messiaskerk ds. E. de Paauw

Het volgende nummer...
... verschijnt in de laatste

week van mei

Heilige plek
Tijdens de Kidschurch van zondag 3 
maart in de Dorpskerk bleef de kerkgang 
niet beperkt tot zitten in de kerkbanken. 
Het werd een levendige dienst omdat de 
aanwezige kerkgangers – jong en oud 
– een rondgang door de kerk maakten 
langs het liturgisch centrum, het orgel, de 
koorruïne en over het kerkelijk erf buiten. 
Op elke plek vertelden deskundigen 
over de kerk als heilige plaats waar de 
ontmoeting met God plaatsvindt. 

Dat die plaats soms wordt ontheiligd, 
werd duidelijk gemaakt door twee ‘on-
bekenden’ in gele hesjes die tijdens de 
verkondiging de kerk binnenliepen om te 
kijken of ze er een commerciële instelling 
(een disco?) van konden maken. Dominee 
Esther de Paauw maakte korte metten 
met de indringers en joeg ze de kerk uit 
tot hilariteit van de aanwezigen! ■


