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Protestantse Gemeente Wassenaar

voorganger:  ds. Esther de Paauw
Organist: Nico Visscher
Orgelspel voor de dienst



Openingswoorden
-allen gaan staan-

Lied: 287:1,2en4

Votum en groet:

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:  die hemel en aarde gemaakt heeft
vg: die trouw houdt in eeuwigheid

gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.

vg: Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer

gm: Amen

-allen gaan zitten-

Inleiding op het thema

Kyrie en Gloria: 103c:1en3

Bijbellezing: 2 Koningen 5

Lied: 350:1,3,6en7

Bijbellezing:  Marcus 1: 40-45

Lied: 834:1,2en3

Overdenking

Muziekclip: Find me in the river

Gebeden



Mededelingen

Collecte
Doelomschrijving:

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving,
maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven
zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen
getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar
school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders
hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van
eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig
drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’
Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk,
bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband
op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan
inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering.
Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in
hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke
onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik
bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-
Oeganda sterker

Financiéle steun:

Behalve de collecte in de kerk kunt u uw gave voor de
collectes storten op onderstaande manieren. De opbrengst
wordt verdeeld over de diaconie en de kerk. -NL 34 RABO
0373 7321 98 tnv. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake
kerkelijke activiteiten onder vermelding van collectedoel en
datum. —

U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via
https://site.skgcollect.nl/971.


https://site.skgcollect.nl/97l

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,

plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Heenzending en Zegen



