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Zingen vooraf: 

 
Lied:  478: 1 en 2 

 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 



die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

 
Lied: 483: 1, 2 en 3  

 
 

2. Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 



Lied: 476: 1, 3 en 4 

 
 

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 
4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 



Openingswoorden 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 477: 1, 2 en 3 

 
 

2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 



Votum en groet    -allen gaan zitten- 
 
Gedicht Geen kerstcantate  - Hans Andreus 
 
Cantorij:  Nativity Carol  Words and music: John Rutter 

1. Born in a stable so bare,   
Born so long ago;  
Born ‘neath light of star, 
He who loved us so.  

 
Refrein: Far away silent he lay,  
Born today, your homage pay, 
For Christ is born aye,  
Born on Christmas Day.

2. Cradled by mother so fair, 
 tender her lullaby; 
 Over her son so dear, 
 Angel hosts fill the sky.  

3.  Wise men from distant far land,  
Shepherds from starry hills.  
Worship this babe so rare,  
Hearts with his warmth he fills. 

 
4.  Love in that stable  
was born into our hearts to flow;  
Innocent dreaming babe,  
Make me thy love to know. 
 

Gebed 
 
Lied:   505: 1, 2 en 3 
 

 



 
 

2. In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 
 
3. In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 

 
 
1e Bijbellezing:  Lukas 2: 1-20 
 
 
 
 
 
 



Lied:   496: 1, 2 en 3 

 
 

2. De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 
 
3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 



Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 

2e Bijbellezing:  Titus 2: 11-14 
 

Cantorij:   See, to us a child is born T. Dudley-Smith, P. Maxim 

See, to us a child is born: glory breaks on Christmas morn!  
Now to us a Son is giv’n: praise to God in highest heav’n! 
On his shoulder rule shall rest: in him all the earth be blest! 
 
Wise and wonderful his Name: heaven’s Lord in human frame! 
Mighty God, who mercy brings: Lord of lords and King of kings! 
 
Father of eternal days: ev’ry creature sing his praise! 
Everlasting Prince of peace: truth and righteousness increase! 
He shall reign from shore to shore: Christ is King for evermore! 

 
Kerstmeditatie 
 

Cantorij:  Star Carol                        Words and music: John Rutter 

1 Sing this night, for a boy is born in Bethlehem,  
Christ our Lord in a lowly manger lies; 
Bring your gifts, come and worship at his cradle,  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary! 
 See his star shining bright in the sky this Christmas Night!  
Follow me joyfully; Hurry to Bethlehem and see the son of Mary! 
 

2 Angels bright, come from heaven’s highest glory,  
Bear the News with its message of good cheer:  
‘Sing, rejoice, for a King is come to save us,  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!  
See his star shining bright in the sky this Christmas Night! F 
ollow me joyfully; Hurry to Bethlehem and see the son of Mary! 
 

3 See, he lies in his mother’s tender keeping;  
Jesus Christ in her loving arms asleep. S 
hepherds poor, come to worship and adore him,  
Offer their humble gifts before the son of Mary.  
See his star shining bright in the sky this Christmas Night!  
Follow me joyfully; Hurry to Bethlehem and see the son of Mary! 
 



4 Let us all pay our homage at the manger, 
Sing his praise on this joyful Christmas Night;  
Christ is come, bringing promise of salvation;  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!  
See his star shining bright in the sky this Christmas Night!  
Follow me joyfully; Hurry to Bethlehem and see the son of Mary, 
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary! 

 
 

Gebeden  
 
Medelingen 
Collecte 

Collectedoel 24 en 25 december voor alle kerstdiensten 
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, 
is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) 
Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de 
Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. 
Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern 
kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven 
vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver 
weg, voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal 
maatschappelijke organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De 
hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor 
vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te 
vereenzamen en/of in dringende financiële problemen raken. 
Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het buitenland. 
We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die 
onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig 
starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in 
zelfstandige organisaties. Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen 
van kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van 
hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete 
hulpverlening en opkomende organisaties 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.  
 
Behalve via de collecte in de kerk kunt u bijdragen via:  
-NL 34 RABO 0373 7321 98. t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar 
inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding: collectedatum. 
-U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) 
ia https://site.skgcollect.nl/97/ of via scannen van de QR-code aan 
de onderzijde. 

https://site.skgcollect.nl/97/


-Op de Scipio-App kunt u (via incasso) een collecte tegoed kopen en 
  vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse  collecte.   
  Digitaal ontvangen bedragen worden in een verhouding van 60/40 
tussen  diaconie en kerk verdeeld. 

 

 
  
 
Lied:  481: 1, 2 en 3  -allen gaan staan- 

 



2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Heenzending en Zegen 
 
Lied:     Ere zij God  

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. Amen, amen. 
 


