
 

 

Liturgie voor de Oudejaarsdienst 23 in 
Wassenaar op 31 december 2023 

     
Oecumenische viering in de Dorpskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleidende orgelmuziek 
 
Stilte 
 
Opening door ds. Ad Alblas 
 
Aanroeping en groet 
V: De Heer zal uw uitgaan en ingaan bewaren. 
    van nu aan tot in eeuwigheid. 
A: Waar wij ook gaan, Hij gaat voor ons uit. 
V: Nooit voorbij gaat wat in liefde is beleefd 
A: Loslaten zullen we wat er niet had moeten zijn. 
V: Zegene u God, Vader, Zoon en Heilige Geest 
 
Zingen: Psalm 121 – ‘Ik sla mijn ogen op’ 
 
Getijdegebed door ds. Ad Alblas  
Ingeleid door gezongen Kyrie eleison 
 
Koor: Ave Maria 
 
Psalmengebed afwisselend gesproken en 
gezongen: Psalm 91 
Lezen: Psalm 91: 1,2 
Zingen: Lied 91a: 1 
Lezen: Psalm 91: 5,6 
Zingen: Lied 91a: 2 
Lezen: Psalm 91: 9, 10, 14, 15 a  
Zingen: Lied 91a: 3 
 
Lezing uit Tenach door Leo Elshout 
 



Zingen: Gezangen Voor de Liturgie lied 491 – Loof 
de Heer al wat gemaakt is 
 
Evangelielezing: Matteüs 1: 18-23 door Albertine 
Schneider 

 
Koor: ‘Stille nacht’ 
 
Epistellezing: Romeinen 8: 31-39 door Albertine 
Schneider 
 
Zingen: Lied 902 – ‘Is God de Heer naar voor mij’. 
 
Overdenking door ds. Ad Alblas 
 
Zingen: Lied 905 – ‘Wie zich door God alleen laat 
leiden’ 
 
 
Dankgebed en voorbeden door dhr. Leo Elshout 
met koor: Panis Angelicus 
gezamenlijk ‘Onze Vader’   (oecumenische tekst) 
 
Slotzang: Lied 416  
 
Zegenwens, beantwoord met  
door allen gesproken: Alle eer aan God. Amen.   
 
gevolgd door nieuwjaarswensen door allen 
 

 
 



 


